
 

 

Op weg achter Jezus aan 

 

Opdracht  

Ga met z´n tweeën of met het hele gezin staan. Vertel aan het kind/ de kinderen dat je een 

rondje door de kamer gaat lopen en daarbij allerlei gebaren gaat doen. Vertel dat het kind 

jou na moet doen. Loop een rondje door de kamer en steek je hand omhoog, ga een keer op 

je hurken zitten, kruip een stukje, spring en klap in je handen. 

Verwerking  

Jij deed mij nu na. Jij liep achter mij aan. Ik was jouw voorbeeld, want jij deed mij na. Zo 

lopen wij achter Jezus aan. Hij is ons voorbeeld. Wij lezen in de Bijbel wat Jezus allemaal 

deed hier op de aarde. Zo kunnen wij van God leren en wij willen graag datzelfde doen. Jij 

deed net hetzelfde als papa of mama. Bedenk samen of vertel wat Jezus deed en nog doet.  

- Hij helpt 

- Hij troost 

- Hij is vriendelijk 

- ……………………… 

 

Zing en luister naar het liedje: 

Via de volgende link of zoek naar ‘Ga je mee naar de Koning’ 

https://www.youtube.com/watch?v=4Bp6c49t1CM 

De gebaren die je kunt gebruiken: 

- Ga je mee (wenk het kind) 

- naar de Koning (wijs met je hand in de lucht) 

- Schijn met Uw licht (wijs naar je hart) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Bp6c49t1CM

